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Dierbare herinnering aan 
mijn lieve man, onze fantastische papa,

schoonvader en trotse opa

JAN ARTS

lid in de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van 
Bets Arts-van Haren

Geboren te Mook op 3 juli 1942
Overleden te Nijmegen op 22 december 2022 

We namen afscheid op 29 december 2022.

Jan was zijn leven lang thuis in Mook, dicht bij 
de Mookerheide. Achter het huis begonnen zijn 
ouders daar eertijds een camping. Ook van Jan 
werd verwacht dat geholpen werd. Hij was de 
tweede in een gezin van vier kinderen en Jan 
beleefde �jne kinder- en jeugdjaren. 

Het geluk kreeg nog meer invulling toen hij zijn 
levensweg met Bets ging delen. Ze trouwden in 
1968. Nog altijd woonden ze in het ouderlijke huis 
van Bets. Jan bleef altijd dicht bij zijn geboortegrond 
én hij bleef ook altijd dicht bij zichzelf. Jan was 
de bescheidenheid zelve.
De eenvoud stond echter geen mooie carrière in 

de weg. Jan is altijd administratief actief geweest.
Hij eindigde zijn carrière als hoofd interne zaken 
bij de gemeente. Daarnaast zette hij zich volop 
in voor de Mookse gemeenschap waarbij vooral 
zijn inzet voor RKSV Eendracht. 

Boven alles was voor Jan zijn gezin het belangrijkste. 
Hij was een lieve vader en een heel betrokken 
opa. Wat er ook was, zijn gezin kon altijd bij hem 
terecht. Hun welzijn was zijn welzijn.

Samen met Bets genoot hij van wat de dagen 
brachten. Zijn moestuin kreeg alle aandacht, 
hij ging graag �etsen en met Bets wandelde hij 
graag naar het bankje op de hei. 

Nu Jan, zo onvoorzien, uit ons leven vertrokken 
is, blijft zijn bankje leeg. Hij heeft nu een plaats 
in ons hart. Daar houden we hem voor altijd 
dicht bij ons.

Hartelijk dank voor al uw blijken van medeleven en 
voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid.

Bets
Yvonne en Fred
 Sophie, Thomas
Marc en Heidi
 Bastian en Maren
  Fynn, Lilly
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