Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en ieder beetje dat je sterft

"t is vieemd, maar dat vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.
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Rust nu maar uit, dat heb jij meer dan verdiend.

Jij bent Thé zijn grote liefde, nuchter en sterk.

Jullie huis op de Stekkenberg 89 was jouw favoriete
plek. Wij herinneren jou als een verzorgde, nette,
lieve en gastvrije vrouw. ‘Doe mar gewoon, dan
doede al gek genoeg!’ Met een knipoog en een lach.

Koekjes, snoepjes, verjaardagen niks was te gek.
Jij had niet veel nodig om gelukkig te zijn. Familie
betekende alles voor jou.

Wij zijn dankbaar voor het leven dat wij samen
hebben gehad. Voor de kostbare momenten.
Voor de liefde die wij hebben gedeeld.

Achter elke traan van verdriet schuilt de glimlach
van herinneringen. Wat wij in ons hart bewaren
raken wij nooit meer kwijt.

Aan iedereen: bedankt voor alle steun die wij
hebben mogen ontvangen.

Thé, René & Trudy, Fenna & Juun, Janic & Oleta



