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Jan is geboren als 3¢ kind en oudste zoon van
Johannes de Haan en Hubertha Roelofs. Hij had vier
broers en vijf zussen. Hij groeide op in oorlogstijd,
het gezin moest evacueren. Bij terugkomst lag alles
in puin, ook hun boerderij. In een noodwoning
moest het gezin, met beperkte middelen, overleven.
In de naoorlogse jaren moest er aangepakt worden,
de boerderij weer opbouwen, dus altijd werk te
doen. Dat hoorde er gewoon bij, hij voelde zijn
verantwoordelijkheid als oudste zoon binnen dat
grote gezin. Hier ligt de basis van zijn levenshouding:
niet kletsen, maar doen. Vooral zélf doen, nooit een
ander om hulp vragen.

Jan hield van het boerenbuitenleven en van de
gezelligheid binnen het gezin, er was altijd iemand
om mee te voetballen. De ruiten van de schuur waren
nooit veilig. De glaszetter kende de maten van het
glas blindelings.

Hij doorliep de lagere school op De Horst. Na de lagere
school ging hij werken bij aannemer Eef Bégels, waar
hij ontdekte dat het timmervak hem heel erg goed
afging. Daar leerde hij met veel plezier, de eerste

kneepjes van het vak. Vervolgens op de fiets naar
de avondschool in Nijmegen, om zich verder in het
timmermansvak te scholen. Jan was erg handig, viel
er iets te spijkeren, hij maakte het wel.

Lenig en sportief, voetbalde hij bij DVSG op De Horst,
wadarvan hij zijn hele leven, lid is gebleven. Op hoge
leeftijd nog zaalvoetballen. Samen met zijn beste
vriend Koos, liep hij de 'jonkies” er met gemak uit.
Met Koos had Jan een bijzondere band.

Jan was lid van schutterij St. Hubertus en zwaaide
met veel plezier het vaandel. Talloze concoursen
maakte hij mee. Men deed ook daar nooit tevergeefs
een beroep op hem voor allerlei klusjes.

Militaire dienst vervulde hij in La Courtine (Frankrijk),
dat was voor hem een spannende, maar mooie
periode.

Tijdens de kermis op De Horst, ontmoette hij zijn
grote liefde Ria. Het klikte en zij gingen op zoek
naar een eigen stekje. In 1973 vonden zij dat op
Lage Horst nummer 1, het boerderijtje van Jan en
Lies. Een mooie plek, waar hij nooit klaar was met
verbouwen en opknappen. Waar hij heerlijk woonde
en kon hobbyboeren. Altijd was daar wel een plekje
voor een paar kippen, kalfjes, geiten en paarden.
Er moest altijd wel een schuur bijgebouwd worden
en ook binnenshuis kon hij zich uitleven met zijn
‘gouden handen’. Niets was hem te gek. wat zijn
ogen zagen, konden zijn handen altijd maken. Zijn
motto: Gét niet, bestét niet.

Op de Lage Horst werden ook hun drie kinderen
geboren, Shascha, Jeroen en Marije, die hem zo
veel geluk brachten. Hij was trots op wat zij deden,
hoe ze opgroeiden en hoe zij mee genoten van
het wonen op zo’n mooie plek. Hij leerde hen de
kneepjes van het bouwvak, ging overal met hen
naar toe en ook zij deden nooit tevergeefs een
beroep op hem.

Vakantie hoefde van Jan niet, die vond hij thuis.
Wel ging hij regelmatig naar Mientje, Peter en
hun gezin in Canada. Waar hij, Ria (en kinderen),
ontzettend van genoten. Ook daar werd de hamer
regelmatig gebruikt.

Jan was een man met droge humor. Heel bescheiden
op de achtergrond, kon hij raak uit de hoek komen.
Een korte periode heeft hij gewerkt bij andere
bouwbedrijven, maar uiteindelijk kwam
aannemersbedrijf De Bruijn uit Groesbeek in zicht,
waar hij met heel veel plezier werkte. Na zijn
pensioen kon hij dat niet loslaten en er zijn niet
veel woningen in Groesbeek waar hij niet aan
gesleuteld heeft.

Hij ontdekte een nieuwe hobby, samen met Ria
zingen in het koor op De Horst en later in heel
Groesbeek, in alle kerken. Daarnaast heeft hij ook
in het koor van Wyler zijn mooie tenorstem laten
horen en vele concerten en muzikale momenten
beleefd. Zoals een hele mooie reis naar Rome.

In die tijd werd hij de zeer trotse opa van
3 kleindochters, Senna, Hayley en Veerle. Hij genoot
met volle teugen en was vooral een erg lieve opa,
die altijd voor hen klaar stond.

Jan was blij dat Marije er voor koos om in het
ouderlijk huis te blijven wonen. Hij heeft hier voor
Ria en zichzelf een kleine woning aangebouwd,
zodat hij nog langer van deze mooie plek kon
blijven genieten.

Dat was ook het moment dat zijn gezondheid en
Zijn spieren hem in de steek gingen laten en hij in
korte tijd vele stapjes terug moest zetten. Dapper
onderging hij alle onderzoeken en behandelingen.
Er werd hem nog een laatste kans geboden, welke
hij met beide handen aangreep. Hij ging ervoor om
met zijn laatste kracht, strijdend, samen met zijn
geliefden, nog enkele jaren van zijn zelfgebouwde
stekje te mogen genieten.

Toch nog vrij onverwacht heeft jan, op 11 november
2021, zijn laatste adem uitgeblazen.

Dank je wel, lieve Jan, fijne pap en trotse opa.
Wat hebben we het fijn gehad samen.
Wij zullen jou nooit vergeten!
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