Humor was haar grote kracht...
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Martha is de jongste dochter in het gezin van
10 kinderen. Haar jonge kinderjaren waren niet
zorgeloos. Haar moeder woonde niet thuis en
door oorlogsgeweld verloor zij twee zussen
en haar vader. Dit heeft veel indruk op haar
gemaakt. Bij terugkomst van de evacuatie, is zij
opgevangen bij zus Leida en later opgenomen
in het gezin van zus Nel.

Thijs en Martha hebben elkaar leren kennen
tijdens een dansavond in zaal Wilhelmina. Na hun
trouwen zijn zij in de noodwoning op De Klés
gaan wonen. Daar werd Riny in september
1959 geboren. Na vier jaar met veel plezier op
De Klos te hebben gewoond, verhuisden zij naar
De Horst en daar werd Willemien in november
1963 geboren.

Martha en Thijs hielden van de Horster kermis
en de carnaval. Iedereen was altijd welkom
bij hun thuis. Met de fiets of auto en wat
picknickspullen trokken zij er samen op uit,
genietend van de natuur. Familie en vrienden
waren heel belangrijk. Ze genoten van hun drie
kleinkinderen Thijs, Jody en Janet, waarop ze
erg trots waren.

Samen genoten ze van hun vakanties in
Duitsland, Oostenrijk en Australié. Martha ging
graag met vriendinnen naar Spanje.

In 2011 verhuisden zij samen naar de Hoflaan.
Een grote stap, maar zij waren snel gewend.
Er was altijd muziek in huis. Martha zong in het
kerkkoor en het KBO-koor. Wekelijks ging ze ook
bij het Groeske zingen.

Na het overlijden van Thijs, pakte Martha het
leven snel weer op. Haar positiviteit zorgde
ervoor dat ze het leven kon blijven omarmen.
Ze vond het gezellig als de thuiszorg kwam.
Dagelijks wandelde ze voor haar middagmaaltijd
naar het Groeske. Martha genoot ervan om
in Groesbeek te wandelen en vond altijd wel
iemand om gezellig mee te kletsen, ergens op
een terrasje.

In juni dit jaar ging ze in het Zevenheuvelenhuis
van Dagelijks Leven wonen. Ze genoot hier volop
en het voelde voor haar als vakantie.

Helaas bleek Martha, na Corona, niet genoeg
kracht meer te hebben. Wij hadden het haar zo
gegund, nog enkele jaren te kunnen genieten
van de gezelligheid en liefdevolle verzorging in
het Zevenheuvelenhuis.

Moeke bedankt voor alles.

Kinderen en kleinkinderen.



